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De lente is weer in het land!
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En dat merken we ook op onze kinderboerderij, de dieren zijn klaar met de kou en nattigheid en gaan
met elk straaltje zon er lekker in staan of liggen, heerlijk! Weg met die winterdip!
In deze nieuwsbrief ook weer het laatste nieuws over het wel en wee op de boerderij en de activiteiten

voor de kinderen.

Als deze nieuwsbrief verschijnt, zijn we al
maanden niet meer met Nieuwjaarsplannen en
wensen bezig. Maar toch dachten we.....nog even
terug naar zondag 14 januari jl.

De Kinderboerderij had voor die datum haar meest
directe overburen uitgenodigd voor een
nieuwjaarsreceptie.

En wat was het fijn dat onze buren aan de
uitnodiging gehoor gaven.

Onder het genot van koek, warme chocolademelk
en glihwein, praatten we met elkaar over het wel
en wee van toen en nu.

Want, op een enkele bewoner/ bewoonster na,
keken deze buren al lang geleden uit op het oude
terrein. Daar stond toen nog geen kinderboerderij.
Ze hebben het allemaal zien gebeuren: het
afbreken van de oude hokken, de tijdelijke
verhuizing naar het einde van de Bickersgracht, de
sanering van de bodem, de eerste paal, de officiéle
opening.

Het samen bekijken van een prachtige diashow
van foto’s en filmpjes van meer dan 30 jaar boeren
en buren geschiedenis hielp natuurlijk wel. Veel
“Oh” en “Ah” geroep en “Ja weet je nog wel”.

We hebben tijdens die gelegenheid onze buren
natuurlijk ook bedankt. Zij houden ons en de dieren
goed in de gaten. Als er iets mis is, als er rare
types over het hek willen klimmen, als het licht per
ongeluk is aangelaten......we worden
gealarmeerd.

We sloten af met een persoonlijke rondleiding over
ons erf, een erf waar ze al jaren op uit kijken.

Het was een erg gezellige bijeenkomst, we hebben
weer veel over het Bickerseiland van vroeger
geleerd en gehoord.

We wisten het al maar nogmaals: van je buren
moet je het hebben.




Tentdak voor het stenen schuilhuis

Aan de gevolgen van het steeds extremer
wordende weer ontkomt ook De Dierencapel niet.
Tijdens de natte herfst vorig jaar kwam het stenen
schuilhuis van de dieren op het geitenplein een
aantal malen flink onder water te staan. En wind en
regen bliezen dwars door de houten kieren van
een ander schuilhuis heen. De dieren werden er
erg onrustig van.

Redenen genoeg voor het klussenteam om naar
oplossingen te zoeken. Het houten huis was snel
bestendiger gemaakt met extra schotten, een
hogere drempel en een beter afdak. Vervolgens
heeft Pascale haar technisch vernuft uitgeleefd op
het vierkante stenen huis met zijn karakteristieke
puntdak. Onder dat dak heeft ze een ingenieus
ontworpen tentdak geconstrueerd van dik tentzeil
dat vastzit in de punt van het hoge dak en daar
ingeklapt hangt. Het kan naar believen omlaag
getrokken en uitgeklapt worden en is dan te
bevestigen aan haken in de stenen muren.
Behalve als bescherming tegen wind en regen kan
het ook dienst doen als parasol.

Ook heeft Pascale gewerkt aan een beter
afwateringssysteem op het grasland zodat de
vloer van het schuilhuis nu hopelijk droog blijft.
Toen het allemaal klaar was konden met name de
varkens niet wachten om het weer in gebruik te

nemen.

Kwaker-eendjes Betty, Blanche en Bob

Op ons eendenland met het blauwe zwembad,
goed te zien vanaf de straatkant ter hoogte van het
grasland of binnen de boerderij vanaf het grasland
zelf, woonden sinds de dood van onze mooie witte

Gans, nu iets meer dan een jaar geleden, de drie
kwaker-eendjes Betty, Blanche en Bob als
saamhorig groepje. Deze kleine luidruchtige
eendjes ontlenen hun soortnaam aan hun luide
gekwaak dat tot in de wijde omtrek te horen is. Met
Z'n drieén waren altijd ze druk kwetterend met
elkaar in de weer of maakten ze ruzie met de
buurteenden aan de andere kant van hun hek. En
bij warm weer lagen ze graag in het hoge gras te
luieren. Totdat geheel onverwacht op de dag voor
Kerstmis Blanche overleed. We hebben de
oorzaak van haar plotselinge dood niet laten
onderzoeken. We gaan uit van een natuurlijke
dood. Ze was 6 jaar, nog niet echt oud voor een
eend. Nu hebben Bob en Betty het hele terrein
voor zich alleen.

Vanwege de vogelgriepvoorschriften kunnen we
jammer genoeg nog niet denken aan een
uitbreiding van het groepje.

Van links naar rechts: Blanche, Bob en Betty

Minicursus-uurtjes voor de vrijwiligers

De Dierencapel vindt het belangrijk dat haar
vrijwilligers goed geinformeerd zijn over de dieren
waarmee ze dagelijks werken. En dat ze de kennis
hebben die nodig is om het welzijn van de dieren in
de gaten te houden en signalen van een mogelijke
Ziekte te herkennen.

Daarom zijn eind vorig jaar zogenaamde
diereninformatie-uurtjes in het leven geroepen.
Tijdens die bijeenkomsten worden kennis en
wetenswaardigheden over onze diersoorten
uitgewisseld en vragen die vrijwilligers vanuit de
praktijk hebben beantwoord.



Deze minicursussen worden door het Dierenteam
verspreid over het jaar gegeven en zijn steeds
gewijd aan een van onze zeven diersoorten:
cavia's, konijnen, kippen, eenden, varkens,
schapen en geiten.

Na de konijnen en de schapen zijn de kippen als
eerstvolgende aan de beurt. Alle informatie wordt
op schrift gesteld en onder de vrijwilligers
verspreid.

Kenmerken om te zien of je
konijn(en) happy is/zijn

\\ Binkies //
Snelle sprintjes of
een sprong in de
" lucht met een

zijwaartse trap

Relaxte houdingen

- relaxt liggen

- ogen gedeeltelijk gesloten
- poten naar voren wijzend

Lo a3

- poten onder zich getrokken
- oren iets naar achter wijzend

_ Languit liggen met de poten
volledig naar achteren gestrekt

Zaterdagmiddag 30 maart
“PAASFEEST”

Ons altijd vrolijke en gezellige Paasfeest met
eieren schilderen, eitjes zoeken en een paastak
versieren!

Ben je 4 jaar of ouder? Geef je dan op met naam en
telefoonnummer via dedierencapel@live.nl voor de
eerste shift van 13.00u tot 14.00u of van 14.15u tot
15.150.

Zaterdagmiddag 20 april
“VOETAFDRUK”
Wat is jouw voetafdruk in deze wereld? En hoe ziet
die van verschillende dieren eruit?

Dit kan je ontdekken bij ons op de kinderboerderij
met een leuk lesje en interessante proefjes, ook
gaan we lekker kleien!

Ben je 4 jaar of ouder? Geef je dan op met naam en
telefoonnummer via dedierencapel@live.nl voor de

eerste shift van 13.00u tot 14.00u of van 14.15u tot
15.15u.

Ergens in mei: houdt de website in de gaten
voor de datum
“SCHAPENWOL FEESTJE”

In mei worden onze schapen geschoren in onze
stal rustig zonder publiek, dat is minder stress voor
hen.

En daarna gaan we met de geschoren wol aan de
slag! Je leert allerlei leuke weetjes over wol en
schapen, er is een spinster met spinnenwiel en
een spintol, je kan wol kaarden en een mooi
gevilt souvenir mee naar huis nemen!

Hou onze website www.dedierencapel.nl in de
gaten voor de datum dat zal tweede helft mei zijn!

Zaterdagmiddag 22 juni
“SMIKKELEN VAN DE NATUUR”

Als je in de koelkast kijkt: welke dagelijkse dingen
komen er allemaal uit de natuur die we kunnen
eten? We gaan ontdekken hoe brood is ontstaan
en zelf brood maken, zoeken eitjes op het erf en in
de naast gelegen speeltuin gaan we op zoek naar
eetbare planten en bloemen. Zo scharrelen we ons
eigen broodje gezond bij elkaar!

Komt je dit met ons beleven van 13.00u tot
15.00u? Ben je 6 jaar of ouder?
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Geef je dan op via dedierencapel@live.nl.
En wees op tijd aanwezig het is een vol
programma!!

Zaterdag 10 februari
“VALENTIJN VOOR VOGELS”

Wat is het toch koud en kaal in februari buiten, de
vogels hebben ook moeite met het zoeken van
eten. Dus rondom Valentijnsdag hebben wij de
vogels extra verwend met hartvormige vetbollen en
pindahartjes!

Heel graag bij uw donatie uw postadres en
mailadres vermelden! Dan krijgt u 4 maal per jaar
onze nieuwsbrief. Zo blijft u bij over het reilen en
zeilen op De Dierencapel. Heel hartelijk dank !

Scan de code en bepaal zelf het bedrag dat u wilt
doneren.

Kinderboerderij De Dierencapel
Bickersgracht 207

1013 LH Amsterdam

020 - 420 68 55
dedierencapel@live.nl

Openingstijden:

dinsdag tot en met zondag

van 9.00 tot 17.00 uur

(Op maandag is de boerderij altijd gesloten.)

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in
het hartje van Amsterdam. De boerderij is
opgericht door buurtbewoners om stadskinderen
kennis te laten maken met dieren en zo kennis
van en respect voor dieren over te brengen.
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Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel
worden? Dat kan! ledere bijdrage is welkom.
Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat
kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan.
U kunt uw gift overmaken naar bankrekening
NL67 INGB 0004 4696 41 o.v.v. UW NAAM,
ADRES EN EMAILADRES dit in verband met
het toesturen van de nieuwsbrief.

ledere donateur ontvangt dit krantje vier keer
per jaar in de bus, met allerlei informatie over
het wel en wee van onze dieren.

Bij voorbaat veel dank!
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